
 

Walter Clement schetst het mogelijke leven van de enige Antwerpse heks Clara Goessen die op de brandstapel 
eindigde op de Grote Markt. — © Elke Lamens 

Het fictieve dagboek van de enige Antwerpse heks Clara 
Goessen: “Ze verdient eerherstel, dus schreef ik naar de 
minister” 
Brecht, Antwerpen -  

Na drie jaar onderzoekswerk van de Brechtse schrijver Walter Clement (67) staat de enige veroordeelde 

Antwerpse heks ooit op de wachtlijst voor een straatnaam in Antwerpen. Een Clara Goessenstraat of -plein is er 

vooralsnog niet, een dagboek wel: ‘Ik Clara, mijn verhaal’. Walter ging zo ver dat hij voormalig justitieminister 

Van Quickenborne om eerherstel vroeg voor de vrouw, die op de Grote Markt stierf op de brandstapel. 

Elke Lamens 

Vrijdag 5 januari 2024 om 09:52 

 

Ik Clara, mijn verhaal is het fictieve dagboek van Clara Goessen. De enige Antwerpse heks die in 1604 de dood vond 
op de brandstapel, onder druk van de aartshertogen Albrecht en Isabella. 

Clara was een van de 50.000 slachtoffers van de heksenvervolgingen in de vijftiende en zestiende eeuw. Clement 
schetst het tijdsbeeld: “Het was de kleine ijstijd. De Schelde vroor geregeld dicht, schepen geraakten niet meer zo 
makkelijk tot aan de stad. Hierdoor werd de aanvoer problematisch en ontstonden hongersnoden. De opstand van de 
Lage Landen met plunderingen en verkrachtingen eindigde met de val van Antwerpen en de sluiting van de Schelde.” 

Clement ziet Clara als een mondige, zelfstandige vrouw met een ongelukkig verleden. “Ze is genoodzaakt om als 
sekswerkster de kost te verdienen in het gevolg van Duitse huurlingen tijdens de innames en uitmoording van 
Nederlandse steden. Zij wordt verkracht maar eindigt als succesrijke bordeelhoudster in Antwerpen. Clara verbleef 
in de Lepelstraat (nu Willem Lepelstraat, red.), de hoerenbuurt aan het (verdwenen) Zuidkasteel. Daar meerden 
garnizoenen aan en vond ze dus veel klandizie.” 



Makkelijk slachtoffer 

Als sekswerkster, afkomstig van Straatsburg en onbemiddeld, was ze een makkelijk slachtoffer voor schepen en 
notoir heksenjager Jan Bacx die Clara afschilderde als heks. “Aartshertogen Albrecht en Isabella vonden het 
ongeloofwaardig dat er, in tijden van heksenvervolgingen, in Antwerpen nog geen enkele heks ter dood was 
veroordeeld. Er waren wel zo’n zestien heksenprocessen geweest, geen enkele vrouw belandde op de brandstapel. 
Tot Clara. Ze werd aangeklaagd als heks en gemarteld in het Steen, met de vuurdood op de Grote Markt als 
orgelpunt.” 

Clement tekende haar verhaal op als een dagboek, verteld door een monnik. “Het was heel leuk om binnen de 
gegeven tijdlijn de puzzel van Clara’s leven te leggen. Daarbij moest ik niet alleen rekening houden met de tijdsgeest, 
maar ook met het stratenplan van toen en hoeveel reistijd alles vergde. Het moest geloofwaardig zijn.” 

 

Walter Clement bladert door zijn eigen boek. — © Elke Lamens 
Hij geeft de lezer inzicht in hoe haar leven er kon hebben uitgezien. “Het enige wat ik weet, is dat ze geboren is in 
Straatsburg en op de brandstapel is gestorven op de Grote Markt. Hoe ze in Antwerpen is beland en welk leven ze er 
leidde als sekswerkster is fictief, maar wel plausibel binnen een historisch kader. Het is aannemelijk dat ze via Duitse 
huurlingen via het Nederlandse Leiden in Antwerpen terechtkwam. Die hadden in hun kielzog toen sekswerksters 
bij. Antwerpen was in die tijd de tweede grootste stad van Europa, nog voor Londen.” 

Testament 

Hoewel Clara volgens de toenmalige geplogenheden rechtsgeldig is veroordeeld, was ze geen heks en ook de 
martelingen in de vrouwengevangenis in het Steen kan je bezwaarlijk terecht noemen. Clement wil Clara eerherstel 
bieden. “Ik heb aan het hof van beroep en aan de federale en Vlaamse justitieministers Van Quickenborne en Demir 
gevraagd om haar proces over te doen. Dat blijkt officieel niet mogelijk, want toen bestond België en Vlaanderen nog 
niet.” 



 

‘Ik Clara, mijn verhaal’ vertelt het leven en de dood van de enige tot de brandstapel veroordeelde heks van 
Antwerpen. — © Boekscout.nl 
“Ik Clara, mijn verhaal is zowat haar testament. Ze had namelijk dochters. Hoeveel het er waren, is niet bekend. Ik gaf 
er haar twee en liet haar die veilig onderbrengen bij een welgestelde man in Amsterdam. Het toeval wil nu dat ik 
onlangs bericht kreeg van een Nederlandse dame die Goessen heet. Ze had haar stamboom voor een stuk opgesteld 
en vroeg zich af of ze geen nazaat van Clara kon zijn. Het zou fantastisch zijn.” 

Walter Clement deelt zijn fascinatie voor die tijd in voordrachten, stadswandelingen en publicaties. Hij focust zich op 
beulen, ketters, heksen en Vikingen, en streeft naar een genuanceerd begrip van het verleden. Met dit dagboek 
draagt hij daartoe bij. Hij droomt ervan dat het wordt verfilmd, of in een musical wordt omgezet. 

‘Ik Clara, mijn verhaal’ telt 98 pagina’s en kost 17,99 euro.www.oogvoorhetverleden.be 
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